
 
 
 
 
Collecteafkondiging  
Mensen zonder een verblijfsvergunning leven 
een onzichtbaar bestaan, doordat ze geen status 
en vaak geen Burgerservicenummer hebben. Dit 
maakt deze groep mensen tot één van de 
kwetsbaarste van de stad Utrecht. Bij Villa Vrede 
in Utrecht vinden zij een plek  waar ze er 
simpelweg mogen zijn, waar ze een gezicht 
krijgen, zich veilig voelen, hun sociaal netwerk 
kunnen opbouwen en gestimuleerd worden tot 
zelfredzaamheid. Kerk in Actie ondersteunt het 
werk dat gedaan wordt in Villa Vrede. Open je 
handen en geef voor een welkome plek voor 
mensen zonder verblijfsstatus in Utrecht. 
Namens hen, bedankt! 
 
 
Bericht voor het kerkblad 
Vijfduizend mensen in Utrecht mogen er niet zijn. Ze hebben geen verblijfsvergunning, geen recht op 
een woning of op werk. Ze leiden een onzichtbaar leven. 
Bij Villa Vrede, partnerorganisatie van Kerk in Actie, zijn ze wel in beeld. Hier zijn ze welkom voor een 
kop koffie of een spelletje. Ze volgen er taallessen of leren fietsen repareren. Aya is iedere week in 
Villa Vrede te vinden. Hier is er even rust, midden in de zorgen. En die zijn groot. “Ik probeer het 
gezag over mijn kinderen terug te krijgen. Als dat niet lukt, is de kans groot dat ik terug moet naar 
Afrika, zonder mijn dochters.” De vrijwilligers van Villa Vrede helpen haar waar ze kunnen. 
 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  
 
Hartelijk dank! 
 
 
 


